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Kleuter zijn is ervaren met je handen,
met alle zintuigen, wil iets écht landen. 

Kleuter zijn is helemaal opgaan in spel,
opruimen ... dat komt later wel.

Kleuter zijn is spelen met zand, water, blokken en klei,
zal ik samen delen of hou ik het alleen voor mij?
 
Kleuter zijn is de wereld leren kennen, 
met heel je lijf; springen, dansen, rennen.
 
Kleuter zijn is volwassenen imiteren, 
in de huishoek kan ik dat heel goed leren.
 
Kleuter zijn is luisteren van korte duur,
wachten op een stoel zit niet in mijn natuur.
 
Kleuter zijn is ontdekken in een omgeving die rijk is ingericht,
ik haak snel af als je mij tot werkjes verplicht.
 
Dus wil je mij écht iets leren, 
maak dan tijd om te observeren.
 
Verdiep je in mijn kleuterbrein
en laat mij alsjeblieft kleuter zijn.


